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Beknopte inhoud;

Hieronder een kaartje van de omgeving van Staveren met een kruisje op de locatie van de crash;
De volgende bladzijde begint bij pagina nr. 22 van het origineel,

Vervolgens na pagina 41 enkele noten die verwijzen naar de originele tekst;

Ten slotte een brief aan het Sneeker Nieuwsblad van R. Strikwerda (2005).

Kaartfragment Staveren en Zuidermeer met de locatie van de noodlanding ( Kruisje) en
de boerderij van Harmen de Boer (HdB).
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OPDRACHT

William Taylor, vlieger-officier van het 298¢ Squadron krijgt op zaterdag
14 oktober 1944 een vlucht toegewezen voor een dropping voor het
Nederlandse verzet. Het doel ligt ten noordwesten van Weerdinge, bij
Emmen. “To deliver parcels” (boodschappen bezorgen) wordt dit bij de
RAF genoemd. De codenaam van het terrein is Rummy 6. Met zijn
navigator bereidt hij de opdracht voor. De andere leden van de
bemanning moeten zich gereed houden en worden om veiligheidsreden
niet geinformeerd over de aard en het doel van de opdracht.

De Halifax van Taylor, een Mk5, met het serienummer LL 294 en
registratie 8A-P, kiest op zondagmorgen 15 oktober 1944, omstreeks
00.15 uur het luchtruim (12). Aan boord is een bemanning van zes man,
vier Canadezen en twee Engelsen.

Het is voor hen de tweede SOE-, of “Special Duty’-vlucht naar ons land.
In de nacht van 1 op 2 oktober, hebben ze met succes een dropping
uitgevoerd boven Ootmarsum.

Van de basis wordt in noordelijke richting, ten westen van Londen,
gevlogen. De koers wordt ten noorden van Norwich (Norfolk) verlegd

naar het oosten.

Het vliegtuig passeert onze kust op acht kilometer ten zuiden van Den
Helder, op een hoogte van 2.100 meter met een snelheid van 290 km/h

(13). Er is geen grondzicht.

Bij de kust wordt de koers verlegd in de richting naar Hoorn. De
navigator vraagt de vlieger te zakken naar 600 meter en de snelheid op te

voeren tot 350 km/h.

De staartschutter meldt een paar minuten later, dat hij een Duits
jachtvliegtuig ziet en hij waarschuwt de vlieger om zich voor te bereiden

op een aanval.

De boordwerktuigkundige, die achter de vlieger zit, krijgt het verzoek
om door het navigatiekoepeltje, dat boven in zijn ruimte is, ook naar de

jager uit te kijken.
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De man in de staart meldt even later, dat de jager in de wolken is
verdwenen. Hij heeft wel gezien, dat het een Ju-88 is (14).

Vanuit de stuurhut wordt aan de bommenrichter gevraagd om te
waarschuwen als de kust van het IJsselmeer bij Hoorn in zicht komt. Die
kan dit door de bewolking niet waarnemen.

De navigator geeft nieuwe koersen op. Een in de richting van Enkhuizen,
dan een om bij Heeg aan de kop van het Heegermeer uit te komen. Ook
de snelheid en hoogte wordt steeds veranderd.(15).

De radiotelegrafist schakelt bij Hoorn zijn apparatuur uit, in verband
met elektriciteit in de lucht. Van de metalen kasten van de zend-
ontvanger slaan blauwe vonken over. Hij is bang voor brand en verlaat
zijn hokje en gaat bij de vlieger staan.

De vlieger laat het toestel zakken tot een hoogte van 180 meter.

Tijdens die manoeuvre zien de bemanningsleden een korte, snelle
lichtflits. Er wordt overlegd wat het kan zijn geweest. Een salvo van de
jager, schoten van een luchtdoelbatterij of een bliksemflits.

Ze houden het op vlammen uit de uitlaten van de motoren. Het
gebeurde tijdens het terugnemen van het gas.

De vlieger merkt daarna, dat de kist vreemd reégeert op zijn sturen en
hoogte verliest.

De staartschutter suggereert dat er misschien ‘“iets” tegen de
besturingskabels is geschoven (16). De boordwerktuigkundige en
telegrafist rennen naar achteren om de kabels te controleren, maar zien

niets bijzonders.
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NOODLANDING

Het vliegtuig helt gevaarlijk over naar bakboord en verliest hoogte.

De bommenrichter vraagt toestemming om zijn post in de neus te mogen
verlaten. De vlieger geeft hem en de navigator daartoe even later zelfs
opdracht. De laatste had liever aan zijn kaartentafeltje willen blijven
werken, maar dat is verboden in noodsituaties. Hij kijkt op zijn horloge,
het is vijf voor twee in de nacht.

De vlieger doet wat hij kan om zijn machine, die bijna niet valt te
besturen, onder controle te houden. Hij trekt de gashandels van
stuurboordmotoren (aan de rechterkant) dicht en geeft aan bakboord vol

gas.

De staartschutter komt naar voren.

De bommenrichter, de telegrafist, de navigator en de staartschutter zijn
volgens de instructies in de rustruimte gegaan. Dit is het sterkste deel
van het vliegtuig. De mannen liggen op de rustbanken en op de vloer.
De boordwerktuigkundige staat in de stuurhut naast de vlieger.

De vlieger geeft opdracht de drie noodluiken in het dak te openen (17).

Vechtend met het vermogen van de motoren, het hoogte- en de
richtingsroeren krijgt de vlieger weer wat vat op het toestel. Het lukt om
een bocht in de richting van de wind te draaien (18). In donker zet hij de
Halifax op de golven van het IJsselmeer. Volgens zijn bemanning is het
een van de beste landingen, die hij ooit heeft gemaakt.

De neuskegel van perspex breekt af, en het water gutst naar binnen. De
boordwerktuigkundige en de mannen rechts in de rustruimte krijgen een
volle lading water over zich heen. De boordwerktuigkundige stelt later
vast, dat hij door de watergolf is tegengehouden en daardoor niet in de

neus is geslingerd.

Over een landing op het water mag niet simpel worden gedacht. Water
is kei en kei hard en de klap is enorm. Bij een landing op het water is het
gevaar voor het uitbreken van brand en een explosie van de gevaarlijke
lading, zoals in dit geval, minder. Dat is dan ook het enige voordeel.
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Locaties van de nooduitgangen en het hulp- en redd



DRAMA

De bemanning is snel over de schrik heen en verlaat het vliegtuig (19).
Ze weten, dat een Halifax in 10 minuten zinkt. Buiten zien ze dat het
roervlak met het richtingsroer aan bakboord is verdwenen. Iedereen
realiseert zich wat een geluk hun vlieger en ze zelf hebben gehad.

Ze staan op de linkervleugel. Ieder draait het kraantje van de kleine
luchtcilinder van zijn zwemvest open om het op te blazen. De
bommenrichter heeft problemen en zegt dat zijn reddingsvest niet goed
zit en niet voldoende is gevuld. De telegrafist helpt hem bij het
vastmaken en geeft hem de raad om het met de mond bij te blazen.

De jongens zien in het licht van de zaklantaarns, dat het luik op de
vleugel niet is opengegaan. Ze hebben dus geen rubberboot. De vlieger
wijst naar het oosten en zegt dat de kust op 250 tot 300 meter ligt. Hij
heeft dat voor de landing gezien. Hij stelt voor, om hand in hand, naar

de wal te zwemmen.

Ze merken, dat met zwemvesten aan niet valt te zwemmen. De
bommenrichter, die niet kan zwemmen, raakt in paniek en geeft zijn
zwempoging op. Besloten wordt om terug te gaan en te proberen de
rubberboot uit de vleugel te krijgen. De wind en stroming hebben ze nu
tegen en het kost hun moeite om bij het vliegtuig te komen (20). De
vlieger en de telegrafist bekommeren zich om de bommenrichter. Het
lukt ze om hem naar de staart te brengen, waar hij zich aan één van de
boordmitrailleurs vastgrijpt. De telegrafist blijft bij de bommenrichter en
de vlieger zwemt door naar de anderen.

Die zijn al bij de vleugel aangekomen, die onder water ligt. Het toestel
staat bijna op zijn neus. Door de golfslag is moeilijk om op de vleugel te
komen.

De navigator gaat het vliegtuig in om een bijl te halen. Met een
opgeblazen reddingsvest is dat niet gemakkelijk. Als hij binnen is ziet hij
dat de hendel van de kabel om het luik op de vleugel te openen, niet
geheel is uitgetrokken (zie bladzijde 25). Hij geeft een ruk, zonder
resultaat. Hij gaat door en hoort dan roepen: “het luik is open en de boot
komt naar buiten”.
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Door het automatisch opblaassysteem van de boot, schiet die uit de
vleugel en glijdt in het water.

De vlieger springt in het water, om hem te pakken. Hij vergeet in de
commotie, dat de boot met een lijn aan het vliegtuig vast zit. Het lukt
hem om met boot bij de vleugel te komen en hij drukt die tegen de romp.
Hij vraagt de navigator om in de boot te stappen. Die doet dat. De
boordwerktuigkundige en de staartschutter gaan aan boord. Zij trekken
dan de vlieger op de boot. Dat gaat, maar hij kan niet in de boot komen,
omdat om een van zijn enkels een antennekabel zit. De navigator vindt
in de boot een noodmes. Maar hoe hij ook snijdt, de kabel krijgt hij niet
door. Er is nog een mogelijkheid, de schoen van de vlieger losmaken,
uittrekken en de kabel over zijn enkel en voet schuiven. Dat lukt.

De radiotelegrafist heeft al een paar keer om hulp geroepen. Hij en de
bommenrichter zijn door de kou bevangen en moeten de mitrailleurs

loslaten.

Als de anderen met de boot naar de staart varen, om de telegrafist en de
bommenrichter te redden, merken ze dat de boot vastzit. Het is weer de
antennekabel, die zit nu verstrikt om de “handgreeplijn” aan de zijkant
van de ronde rubberboot. De lijn snijden door.

De telegrafist wordt aan boord getrokken. Dat gaat moeilijk, door de kou
hebben de mannen geen kracht meer in hun handen.

Bij de staart gekomen zien ze in het licht van hun zaklantaarns de
omvang van de schade die hun Halifax heeft opgelopen. (21).

De bommenrichter is zoek. Ze roepen, maar horen niets. Ze blijven
roepen en horen dan een noodkreet. Plotseling horen ze hem van een
andere kant. Achteraf blijkt dat het ronde bootje ronddraait, omdat ze
niet gelijkmatig peddelen.

Dan wordt het stil. Met één van de pistolen, die ze bij zich hebben,

schieten ze drie schoten af om de aandacht te trekken en de richting naar
het reddingsvlot aan te geven. Helaas komt er geen reactie meer.

Ze besluiten, naar de wal te gaan. De wind helpt daarbij. >
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Ze ontdekken, dat de wal geen zandstrandje is, maar een hoge dijk,
bedekt met stenen. Ze stappen uit. Het is half vier, de waterdichte
horloges lopen nog.

De navigator klimt op de dijk, gevolgd door de vlieger. Samen
verkennen ze vluchtig het achterland, door de duisternis is dat moeilijk.
Ze zien een weg onder aan de dijk, een sloot en dan weilanden.

De drie anderen snijden inmiddels de boot in stukken om de sporen uit
te wissen.

Als ze weer bij elkaar zijn, besluiten ze om naar de overkant van de sloot
te gaan, omdat ze zich op de dijk niet kunnen verbergen. Ze kijken uit
naar een brug en lopen naar het oosten, maar vinden er geen. Ze

keren om. Bij een boerderijtje schijnt licht naar buiten, maar ze durven
niet aan te kloppen. Eindelijk zien ze een brug en gaan die over. Ze
verbergen hun zwemvesten onder een duiker in het weggetje waarop ze
lopen.

Ze gaan verder en komen bij een T-kruising waar aan de zijweg een paar
huizen staan.

Er komt een licht over de weg aan en ze verschuilen zich. Het is een
fietser. Is het een Nederlander die naar zijn werk gaat of een Duitse
soldaat op patrouille? ’

In de verte horen ze hoefgetrappel en ratelen van wagenwielen.

Twee van de groep zetten op een hollen in de richting van de
paard-en-wagen. De andere snappen er niets van, maar hollen mee.

Later vertelt de vlieger dat het veiliger is, om v6ér het kruispunt hulp te
vragen aan de mensen op de paard-en-wagen. Op het kruispunt kunnen
er misschien Duitse-soldaten langskomen.

Als de paard-en-wagen passeert, roepen ze: “please stop”. Of ze daarbij
met een zaklantaarn hebben geknipperd of geschenen is niet bekend. »
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REDDING

Melkveehouders moeten vroeg op om hun koeien te melken. De mannen
hebben bij enkele huizen al het schijnsel van lichten gezien (22).
De boeren zijn al wakker en staan kennelijk op punt te gaan melken.

Ook Johannes Visser (1918) en zijn zusje Pietje Visser (1921-2001). Zij
vertrokken die zondagmorgen, zoals alle andere dagen om vier uur
kwart over vier, van het familiebedrijf aan de Schans 30 te Stavoren. Zij
gaan hun koeien melken in de Zuidmeerpolder.

De heer Johannes Visser vertelde daarover op 12 december 2000, ruim 56
jaar later: “Mijn vader was kort tevoren overleden. Mijn zusje Pietje en ik
werkten op de boerderij. Iedere morgen reden wij naar het land. Wijj
moesten eerst langs de Zeedijk, richting ‘Het Rode Klif'. Het was donker
en er stond een harde wind. Aan het cind van de bebouwing van de stad
was een hek, het zogenaamde “Witte Hek’. Wij waren al een eindje
voorbij het hek, toen het paard van iets schrok en bleef staan. Mijn zusje

zei, wat doet het paard raar”.
Dat is het moment, waarop soldaten roepen: “please stop”.

Visser en zijn zusje springen van de wagen. Visser is 20 geschrokken, dat
hij zijn handen omhoog steekt.

De heer Visser vervolgt: “Ineens stonden er mensen om ons heen. Het
waren jonge mannen in uniform. Eerst dachten wij aan Duitsers, maar op
hetzelfde moment zagen wij, dat ze andere uniformen aan hadden en
hoorden wij, dat ze Engels praten. We konden ze niet verstaan, maar
begrepen, dat ze ons iets wilden vertellen. Ze hadden het over een
aeroplane. We begrijpen, dat ze met een vliegtuig zijn verongelukt en dat
ze hulp nodig hebben.” Ex is een taalprobleem.

De boer vraagt of de Duitsers hen gezien hebben. Ze verstaan hem niet,
maar begrijpen het wel, en schudden van nee. :

De jonge vrouw wil zeker weten, of de soldaten de waarheid spreken en
voelt of hun uniformen nat zijn. >
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Visser: “Mijn zusje en ik waren het er snel over eens, we moeten die
jongens helpen”.

Het was een publiek geheim dat Harmen de Boer in zijn boerderij,
Warns, nummer 39, onderduikers verborg. Er was zelfs eens een
vliegtuig in buurt de neergekomen, en toen had hij de bemanningsleden
ook onderdak verleend (23). Harmen was de enige, waar wij deze
mensen heen konden brengen. Hij kon er wel voor zorgen, dat ze uit de
handen van de Duitsers zouden blijven.

Visser zei tegen zijn zusje: “Ze moeten hier weg, laten ze maar op de
wagen klimmen en dan breng jij ze straks over de weilanden naar de
boerderij van Harmen de Boer. Wij maakten duidelijk dat ze op de

wagen moesten stappen”.

Pietje Visser hoort de geallieerde soldaten klappertanden en ziet ze
rillen. Ze legt de jas van haar broer over twee van hen, en stopt de

anderen haar eigen jas en trui toe.

“Toen ze een eindje verder waren”, vervolgt Visser, “beduidden de
soldaten ons om te stoppen. Ik hield het paard in. Twee mannen
springen van de wagen en verdwijnen in het donker. Ze komen terug
met zwemvesten. Het is duidelijk dat ze op die plaats al eerder zijn
geweest. De zwemvesten hadden ze verstopt omdat ze er last van

hadden”.

Ze komen langs het boerderijtje van Feike Thee IJkema (1908), dat aan de
Juridisdictie 24, staat. Het land van de Visser’s lag daar achter. [Jkema
gaat ook op weg om te melken. Visser vertelt hem, dat ze Engelse
vliegers bij zich hebben en dat ze die naar Harmen de Boer willen
brengen. Het was volgens de heer Visser toen vijf uur.

De militairen kunnen zich herinneren, dat Visser en zijn zusje met
iemand hebben staan te praten. Ze hadden indruk, dat er overleg werd
gepleegd. Kort daarna zijn ze uitgestapt en gaan lopen.

Pietje Visser is toen met de soldaten verder gegaan. Ze gingen dwars
over het land, over de dammen en door hekken. :
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Onderweg probeerde Pietje met de mannen te praten, maar die begrijpen
haar niet. Wil ze hun moed inspreken of wat afleiden? Gedurende de
wandeltocht draagt ze de vijf zwemvesten en wil niet, dat een van de
militairen haar helpt. Het gaat gelukkig goed en zonder problemen
komen ze bij de boerderij aan.

Ze kijken daar vreemd op, als er vijf Engelsen voor de deur staan, maar
ze begrijpen het, en de mannen worden gastvrij binnengelaten’.

Pietje Visser zwaait tot afscheid naar de jongens en die zwaaien terug,.

Visser vervolgt: “Mijn zusje was vrij snel terug. Nadat we klaar waren
met melken, hebben wij de bussen met melk bij het ‘Gele Brugje” aan de
Zeedijk gezet voor de melkrijder”.

Nieuwsgierig als de Vissers zijn, gaan ze kijken of er iets van een
vliegtuig te zien is. Het is ongeveer zeven uur, en begint al licht te
worden. Als zij op de dijk komen zien ze een vliegtuig in zee liggen.
Alleen een stuk van de romp en de staart steken nog boven het water uit.
Het ligt een paar honderd meter van de dijk.

Thuisgekomen vertellen zij aan hun moeder, wat ze hebben meegemaakt
en gedaan. Zij geeft haar zoon en dochter de raad om er met niemand
over te praten.

. Date Time . C : ‘Suminiry of Events ° 2 R SECRET.
Qctober Waather. %
. Rained ‘from 1325 until 17.00 hours. Cloud 8-10/10th. with rein. v sibility 10-20 miles
1.13th 2a1Ting7in intermittént showers do 34 . mph. - ¥ind. light J!!).d V“*mblﬂ- ST A A Y RN SO
1lath ——]2a8. Squadron s smt t five sircraft and 644 Sqwmdron six, on .)0: operation to Holland. Three

sircraft only wers successful es ihe otners had no,raception. One sircralt pilo¥ed by ™™
LRAOL _Teylar, #aBa of . 298. Squadron is. misgings o

Hoathers
Sggvfar:&, vigibility 29 miles. V_ag.y litile cloud. Wind WLNSW 15720 mph. Calm in evenir

4.19th Lm.h;J.:;.»y_J.on.a.rd.s improving by.10-00 hours. Idght rain, “Hnd S.Z. 377 mph.
16th One-of 298 Sauadron nircraft and one of 644 a';uud!’nn n:r-crnft oaera\,lng from 'rmw

fsathe-‘
& fann,&onhnuouzmm_ea;,y_mmng . .. Showers in afternoon. Vis:.bnlt.‘/ mderate to

good. Hnd SSW to SV  20/25 mph.

[ ITEE Weather.Coo tinuons Tein 811 dAys quibu.h‘y Y2 Ty St WA T gty —o~20 wph
188 | | Henvyothundervtarm. st 04,00 hours.  Vigibility 1.3 mles. Stoim clesred lator but hid
ftmmdery showers. #ind WSK - W, gusty to 20 moh. .
Jeather.
19th | Vigibility 15-25 mileg. Small woper cloud. 'find 7SY¥ - ¥ zusty. Seir day.
L Heather.
|.2oth Bain pad 10/0th clond miil esrly mormine. Vind A%, freshened to 13-20 mph. SE.

Showere in afternoon. ﬁ.nh:lltj 3-4000 yards.

Deel uit het Operations Record Book van de basis Tarrant Rushton in oktober 1944
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SPANNING

De heer Visser gaat om half negen terug naar de dijk. Hij ziet het
vliegtuig nu goed. Er komt wat rommel uit en dat drijft naar een hoekje
van het strand bij het tweede hoofd. Het is gele smurrie (24).

Achter het huis van Jentje Cornelis Kooij (1883-1979), aan de Voorstraat
49 in Stavoren, staan een paar mannen onder aan de dijk. Hij gaat er
heen en ziet een lijk in het water liggen. Het is een jonge man in uniform
met een zwemvest aan. lemand zegt dat het een Duitser is. De heer
Kooij, die er ook is, zegt: “het is geen Duitser, dat kan je zien aan zijn
schoenen. Zulke schoenen hebben de Duitsers niet”.

De heer Visser ziet op de mouw van het uniform van de soldaat
‘Canada’ staan. Hij mankeert zo te zien niets en heeft de kleur nog op
zijn gezicht. Je zou bijna zeggen, kom maar overeind jongen, kom er
maar uit.

Op de terugweg naar huis wordt de heer Visser aangesproken door een
Duitser, die hem in het Duits vraagt: “Ligt er verderop een lijk en een
vliegtuig in het water?” Hij schrikt dat ze het al weten. Hij antwoordt, ja

en loopt door.

De familie Visser zat in spanning, of er wat zou gebeuren. Je weet maar
nooit. Zij waren een beetje ongerust, maar het werk zorgde voor
afleiding. Alles ging gewoon door en ze hoorden gelukkig niets”.

Het lijkt een spannend verhaal van twee jonge mensen, maar het was
meer. Johannes en Pietje Visser, waren onbewust bij een zaak betrokken
geraakt waarop, als die was “uitgelekt’, de doodstraf stond. Het is
begrijpelijk, dat er op de boerderij aan de Schans angst was, en er
vermoedelijk een paar nachten slecht werd geslapen. Stel dat de
RAF-militairen waren gepakt, of één van de mensen, die hen naar de
volgende adressen had gebracht, tegen de lamp was gelopen en te veel
had verteld, dan was het leed niet te overzien geweest (25).

Het verhaal van de heer Visser, wijkt af van wat er eerder over het in
veiligheid stellen van de geallieerde soldaten is geschreven en verteld.
Op de vraag, hoe dit komt, was de heer Visser kort: “Er is niemand
geweest, die mij ooit iets heeft gevraagd”.



33

Marechaussea-Gowest-Groningen,
Afdeeling - S ne ek

Fo. 287.

een 1ijk ven een vliegenier der R.:C.4.F. ten
Zuiden van Stav.rer op 15 Ccteber 1944,

) . Op Zomdszg .15 October 1544, des voormiddags te omstreeis
7.30 uux; verscheéen voor mij,: Tjerk Peenstra, Oupsrwacatmeester
der Marschaussee, Fostcommandaent te Staveren, Roel van der Heu-
len, gemeentebode dsr gemeente Staveren,!wonende te Staveren,
die mij mededeslde, dut 'er ten Zuiden van Staveren in het Ijssel
meer @en 1lijk van een militzir (Czhadeesche Vliegsunier) was zan-—
gespoeld. Dit 1lijk'is, nadst: dit door de ter plaatse uanwesige
leden der Duitsche weermazcht was' toegestzzmn, om 1 '12 uur opge-
hcald en geborzen in het lijkenhuisje van:de :ilgemeesne Begreaf-
9luets door drie arbeiders, die daartoe :angewezen weren door
den Heer Burgemeester der. gemeente Staveren,

Op het bedoslde lijk zijn volgens mededeeling vzn de
vetrokiken leden dsr Duitsche weermacht geen xenteexenen gevounden
betreffends zijn.indentiteit, zllsen kon worden waarzenomen, dat
het een Sergeanti!was van de R.C.:.F. en dot het lijx afiomstig
wee vim 24 persosn’ven ongeveer 25 jazr em dat het 1.80 metser
lang wzs. Voorts is dger mi) verbelisant waargenomen, dat kort
in Ge nabijheid ven et :1ijk wrakstukken van een Ingelsch vlieg-
tuig in het water ven heét-Ifsselmeer en op de dijk wzren terscht
gekomen. Het bedeelde lijk is op Ucendesg lo Ocvober 1944, des na-
middags te 19 uur teX aarde besteld in het grax K. No. 29 op de
ilgemeene Begrzafplsats te Staveren. 2 :

Eierbij waren =gcnwezig de Heer. Burgeceester der gemecente
Staveren, de predikant -der Baptiste gemeente en .de Groepscomman-—
dant der derechaussee te.Staversn. Zi

Te vereischte meldingen zijn gedzan door de Dultsche
weerzacht. ’ e, ' i:
iléug Hpar wearheld opgemsakt en.getekend dit sroces-
verbzzl op den eed.bij den zanveng mijner-bediening afgelegd en
ter hand gesteld zan mijn groepscommandzni om te verzenden zan
den Hecer Burgemeester dexr gémeente Staveren te Staveren.

Gesloten te Stzveren, 17 Cctober. 1044,

Tag. rj.Feenstraa

Gezien, -
De Burgemeester ven Sizveren,

We.gs FoFocken,

Proces-Verbaal over het vinden, bergen en begraven van het slachtoffer
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Bij de familie De Boer kregen de onverwachte gasten droge kleren, eten
en drinken. Daarna zijn de onder de wol gestopt om bij te komen van de
gevolgen van de noodlanding.

Harmen de Boer, kan de vijf man niet lang in huis houden. Hij weet, dat
er in Gaastmeer een actieve verzetgroep is en het lijkt hem goed om de
commandant daarvan te informeren.

Meindert, een van zijn twee zonen, had verkering met Emmy Kooistra
in Gaastmeer. Het toeval wilde, dat hij haar op deze zondag zou
bezoeken. Hij krijgt de opdracht mee, om aan het verzet te vragen, de vijf
op te halen en in veiligheid te brengen.

Op de boerderij van de ouders van het meisje, konden de mannen
tijdelijk onderdak krijgen.

Besloten word, dat Rinse de Groot (1922) en Sjirk Westra (1925) naar
Warns gaan roeien om de soldaten via de Galamadammen naar de
watermolen te brengen. Er was die zondag nogal wat activiteit van de
Duitsers geweest en voorzichtigheid was geboden. Rinse en Sjirk hebben
de RAF-mannen bij De Boer opgehaald en naar de watermolen gebracht.

Daar staan Matthijs Westra (1901-1976) en Ekke Atsma (1926) al vanaf
middernacht te wachten. Zij maken zich zorgen, dat er wat mis is
gegaan. Aan de spanning komt een eind, als Sjirk zich om vier uur

s ‘'morgens meldt en vertelt, dat de jongens er zijn.

Westra en Atsma hebben het buitenlandse gezelschap in hun roeiboot
genomen en over het Fluessen, door de Inthiemasloot, over het Grote
Gaastmeer en Zandmeer naar de boerderij van Harmen Kooistra geroeid.
Atsma had in de zomer in Sneek net zijn HBS-B diploma gehaald en
sprak Engels. De soldaten waren blij, dat ze eindelijk bij iemand hun
verhaal kwijt konden. Al pratende vergat Atsma te roeien en het zware
werk kwam voor rekening van Westra. Met behulp van een klein
kompasje van een van de bemanningsleden, hebben ze in donker nog
aardig de koers gevonden.






